Echte leiders zijn er niet op uit om zichzelf te bewijzen, maar willen voor alles zichzelf
volledig kunnen uitdrukken. Jezelf bewijzen impliceert een beperkt of statisch idee van je
zelf, terwijl leiders voortdurend op zoek gaan naar volledige uitdrukking, zichzelf juist
om de zoveel tijd moeten kunnen vernieuwen. Het leven is geen wedstrijd maar een
groei- en bloeiproces. Echt leren is het proces van wat belangrijk is voor je en een leider
wordenis daarom een kwestie van steeds meer je echte zelf te worden.

Leiderschap is een verbond aangaan met leven zelf, omdat het vereist dat je een unieke
visie bereikt en dat neemt meestal een heeel leven in beslag. Wanneer mensen beweren
dat ze geen leiding kunnen geven of geen leiding willen geven, denken ze meestal aan
management en spreken in het openbaar. Maar leiderschap is net zo afwisselend als
mensen zelf. Het gaat er niet om dat je jezelf belast, maar hoe je de middelmatigheid en
aanpassingsgezindheid kunt afschudden en je echt kunnen leiden.

Leiders zijn lezers — Benjamin Franklin

Mindmapje met de leiderschapskwaliteiten vigs Bennis



